PERSBERICHT

De Vrije Republiek Twente bereid de “Nachtwacht” op te nemen

Condities zijn onderhandelbaar.

De Vrije Republiek Twente (VRT) heeft met interesse kennisgenomen van het regeerakkoord. Het
opvallende voornemen van het nieuwe kabinet om elk kind de Nachtwacht te laten bezoeken, is al veel
besproken. Het zal leiden tot een nog grotere druk op Amsterdam, terwijl dat al klaagt over een
overschot aan toeristen.

De Vrije Republiek Twente is daarom bereid de Nachtwacht op haar grondgebied toe te staan, onder
conditie dat de Al versneld wordt verbreed (het is tenslotte de A-één), er een spoorboekjeloze 6-
minuten verbinding met de randstad wordt gerealiseerd en eindelijk de provincie-hoofdstad (Zwolle) en
de grootste kern in Overijssel (Enschede) met elkaar verbonden met een snelweg en intercity-verbinding
(naar analogie van Den Bosch — Eindhoven, Haarlem — Amsterdam, Den Haag — Rotterdam en zelfs
Middelburg — Vlissingen).

De Nachtwacht zal zich thuis voelen in Twente. “Het hondje is duidelijk een bastaard van een Leidsch
schoothondje en een Twentse Bulldog”, aldus Marie-Ann Kwekkeboom, van het cultuurhistorisch
instituut van de Republiek. “Daarnaast zijn diverse getoonde klederstukken terug te voeren op een
Nedersaksische traditie en vertoont de trommel geheel rechts duidelijke overeenkomsten met de in de
Grolsch Veste gebruikte muziekinstrumenten ten tijde van het toejuichen van het nationale team van de
Vrije Republiek”.

Ook vanuit het perspectief van het veilig stellen van ons cultureel erfgoed is Twente de perfecte locatie
voor dit schilderij. “Uit onze berekeningen blijkt dat Twente zeker tot het jaar 2735 boven de stijgende
zeespiegel zal liggen”, aldus Mijndert Oude Nije Wetering van de Regge-Dinkel waterhuishouding
colperatie.

De exacte locatie van het schilderij is nog niet bepaald. Zowel het stedeke Diepenheim, als het
kunstenaarsdorp Ootmarsum hebben interesse getoond, terwijl de overige kernen ook op zoek zijn naar
een geschikte plaats voor dit immense schilderij. Mogelijk moet het aan beide zijden ingekort worden:
de geschiedenis herhaalt zich.

Nadere Informatie: www.vrijerepubliektwente.nl en info@vrijerepubliektwente.nl

De Vrije Republiek Twente is een ongeorganiseerde beweging die als doel heeft de economische en culturele
ontwikkeling van de regio minder afhankelijk te maken van de Nederlandse nationale politiek. De Vrije Republiek
Twente strijdt tegen een afwachtende mentaliteit en propageert daadkracht en zelfbewustzijn, met als inzet dat
succesvolle innovatie en zelfverwerkelijking staat of valt met het geloof in de eigen kracht en kunnen.

De Vrije Republiek Twente gebruikt als ideaalbeeld een eigenzinnig en zelfbewust Twente. Twente is met 625.000
inwoners de tweede stad van het land. In plaats van vol met bebouwing met hier en daar een (vondel- of
ooster)park is het één groot park met hier en daar bebouwing, terwijl de reisafstanden binnen Twente korter zijn
dan bv van Amsterdam Noord naar de Zuid-As.

De Vrije Republiek Twente is nadrukkelijk geen nationalistische afscheidingsbeweging: "We zijn helemaal nergens
tegen. We zijn voor! Voor leuke mensen, voor feesten, voor daadkracht, voor mensen die durven, voor een vette
knipoog, maar vooral voor Twente!”.

VVD-politicus Johan Remkes legde onbedoeld de kiem voor de Vrije Republiek Twente. Als minister van
Binnenlandse Zaken riep hij in een kamerdebat eind 2006 elf Twentse burgemeesters tot de orde. Zij hadden bij
monde van burgemeester Peter den Oudsten van Enschede aan politiek Den Haag laten weten dat hun gemeenten
niet mee wilden werken aan de uitzetting van asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven. Remkes
uitte zijn onvrede over de ongehoorzaamheid: “Aan dit soort signalen bestaat volstrekt geen behoefte. Ook niet
als ze afkomstig zijn uit de Vrije Republiek Twente. Dit land wordt niet geregeerd per motie.”
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